
Fotografie uitdaging! 
Neem een camera of gebruik de camera van je telefoon en maak 
een foto van interessante dingen die je onderweg tegenkomt. Je 
kunt je richten op mooie landschappen, dieren, kleurrijke bloemen 

of andere fotogenieke onderwerpen. Probeer verschillende 
composities en perspectieven uit om unieke foto's te maken.

Heb je een leuke foto gemaakt tijdens de mini kapellekesbaan? 
Deel deze op social media en tag @cdevlim.be

Vlimmerseweg -  d’Aeste Beemden
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is... bruin 

Wat zie ik?

Vlimmeren

MINI
KAPELLEKESBAAN

Doe dingetjes
Lagere school
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Hoi! Ik ben Angèle en neem jullie vandaag 
mee op wandeltocht. Ik zou op deze route 
verschillende kapelletjes moeten vinden. 
Kunnen jullie mij helpen met het vinden van 
de kapelletjes en oplossen van de 
opdrachtjes?

Pastorie
1.1 Kan jij vinden hoe oud de Pastorie 

ondertussen is?

1.2 Op de brievenbus hangt de melding 
dat deze goed gesloten moet worden.

 Waarom zou dit zijn?

A. Voor de slakken
B. Voor de wespen
C. Voor de rupsen

Pleintje Lepelstraat 
Zoek een tak en schrijf je naam in de steentjes!

Zilvereind 
Als je met je rug naar de kerk gaat staan. 

Naar welk dorp kijk je dan?

De Pegger
Weet jij wat een pegger is?
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A. Bakker
B. Veehandelaar
C. Topsporter

Rommy’s Hoekske
Weet jij wat je tussen de banken in kan plaatsen?
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A. Winkelkar
B. Buggy
C. Rollator

Dikke pluim! Dankzij jou heb ik 
alle kapelletjes kunnen vinden!
Hier bij Rommy’s Hoekske kan 
je even uitrusten! Vergeet als 
je thuiskomt zeker niet het 
diploma te downloaden en 
een mooi plekje te geven.



Een liedje voor onderweg...
Tien kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Negen kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Acht kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Zeven kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien

En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Zes kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Vijf kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Vier kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Drie kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Twee kleine visjes
Die zwommen naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub’

Eén klein visje
Dat zwom naar de zee
’T is goed’, zei de moeder
‘Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekke r in die vieze vuile sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien
En die bijten je DOOD!’


